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Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 
 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN G. van Bezooijen 
   D. de Joode scriba 

Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
AlexRuitenburg@live.nl 

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

 

DIAKENEN  J.W. Boogert 
A.J.W. Boote 
R. van Zante 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst 
 in het kerkelijk centrum 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 
 

Getuigende bejaarden 

 
Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is, verlaat mij niet,  
o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb…  

 Psalm 71:18a 
 

Bijna alle mensen willen graag oud worden, maar als de hoge leeftijd 
komt, valt het niet mee oud te zijn. Door het gevoel niet meer mee te 
kunnen komen, brengt oud-zijn vaak een stukje eenzaamheid met zich 
mee. De woorden “ouderdom en grijsheid” in onze tekst geven dat aspect 
aan. Toch laat de dichter van deze psalm ons horen, dat hij op zijn hoge 
leeftijd nog niet voelt met zijn levenstaak klaar te zijn. Zwaar werk neemt 
hij niet meer op zich, want zijn lichaamskracht is afgenomen. Toch heeft 
hij nog toekomstplannen. In de verzen 14 tot 16 klinkt het. “Ik blijf 
voortdurend hopen en zal U nog meer loven… zal van Uw gerechtigheid 
vertellen(2x) … en ik zal komen met de machtige daden van de Heere 
HEERE”. 
Hij ziet het als zijn opdracht het volgende geslacht “Gods sterke arm te 
verkondigen”. Met “Gods sterke arm” wordt hier bedoeld: dat wat de 
Heere gedaan heeft. Van zijn jeugd af aan heeft de Heere hem 
onderwezen. Door de leiding van de Heere in zijn leven heeft hij een 
enorm stuk levenservaring mogen opdoen. Dat wil hij graag aan zijn 
kinderen en kleinkinderen doorgeven. Hij vraagt van Heere de kracht om 
nog te mogen getuigen van Zijn grote liefde en genade. Dat zijn gelukkige 
bejaarden, die de Heere willen aanprijzen. En het zijn wijze kinderen en 
kleinkinderen, die zich door deze onderwijzers willen laten leren. 
 
 

Lezen: Psalm 71: 14 – 19; Filippenzen 1: 21 - 26 
Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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46e Jaargang, no. 1270, 11 september 2023 
 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 17 september 2023  |  Start winterwerk 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Zegveld 

1e collecte: Plaatselijk jeugdwerk 

Voor materiaal en activiteiten jeugdwerk 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Donderdag 21 september 2023 

15:00 uur: Dienst in WZC Avondlicht, verzorgd door Geref. kerk 

 
Zondag 24 september 2023 

09:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal 

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Open Doors 

Ondersteuning van vervolgde christenen 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 1 oktober 2023  |  Israëlzondag 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. H.W. Westerink, Veenendaal 

1e collecte: PKN Kerk en Israël 
Voor bevordering gesprek tussen Joden en christenen 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

17 sept: Handelingen 19: 23 – 40  Onrust in Efeze 

24 sept: Handelingen 20   Paulus en Eutychus 

  1   okt: Rechters 4   

 Debora en Barak 
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Kinderoppas:  

17 sept: Jeanine Sneep en Vera Hobo 

24 sept: Miranda Pippel en Elin Hobo 

  1   okt: Annette Blom en Noa van Zante 
  

Schoonmaakrooster 

11 t/m 15 sept: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans 

18 t/m 22 sept: Anne en Lijntje van der Weerd 

25 t/m 29 sept: Carolien Boogert en Helma van Mourik 

 

 
 

Wel en wee 
 

Geboorte 
Prachtig nieuws van de Wadensteinsesteeg. In de nacht van 
9 op 10 september werd Jordy Slingerland geboren. Jordy is de zoon van 
Leny en Wilco Slingerland (Wadensteinsesteeg) en broertje van Myrthe 
en Femke. Wat een vreugde in het gezin! We hopen dat moeder en zoon 
het goed maken. We wensen de familie Slingerland veel blijdschap met 
elkaar toe en dat Jordy in vrede en warmte mag opgroeien tot eer van de 
Here.  
 

Gezondheid 
Joke Blom-Sonnema (Achterweg) kwam gelukkig iets eerder dan 
verwacht thuis. We hopen dat het herstel verder doorzet. Gods kracht!  
 

Aart Versteeg (Zworrelstraat) werd geopereerd in Rotterdam in de Anser-
operatiekliniek vanwege kwaadaardige plekjes bij de prostaat. Hij is 
inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis in Rotterdam. Natuurlijk 
blijft er de spanning over de resultaten van de operatie en we wensen 
hem en zijn vrouw daarin de steun van de Hemelse vader toe. 
 

Hannie Kwakernaak-van Arkel (Kromme Akkers) werd na een val 
opgenomen in het JBZ in Den Bosch. De heup bleek gebroken te zijn en 
een operatie was nodig. Goddank gaat het inmiddels vooruit, wel zal ze 
waarschijnlijk nog voor een periode in een revalidatiecentrum moeten 
verblijven. Het vertrouwen dat “alles wisselt op Zijn wenken, maar Hij zelf 
verandert niet”, wensen we haar en haar man toe in deze dagen. 
 

Er zijn bij andere broeders en zusters zorgen waarvan we weten of 
waarvan de Here weet. “Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van 
U verwacht”.

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Jubileum 
Op 2 oktober hopen Marco Wigmans en Esther Wigmans-van der 
Meijden (Breede Kampen) 25 jaar getrouwd te zijn. Een dag om te vieren, 
want het is bijzonder om te beleven. Een dag om terug te zien op de 
rijkdom die gegeven is in elkaar, kinderen, een gemeenschap om hen 
heen. Een dag waarbij ook ongetwijfeld herbeleefd wordt dat je elkaar 
nodig hebt.  We wensen hen een gezegende dag met allen om hen heen 
en dat de Here hen en hun kinderen goed en nabij is in hun verdere 
leven. 
 
Verlies 
Verdrietig nieuws ontvingen we van Teus Hijkoop en familie 
(Bloklandweg). Teus meldde dat op 31 augustus 2023 “onze moeder” is 
overleden. Ze bereikte de gezegende leeftijd van 89 jaar, maar natuurlijk 
is er weer een lege plaats. We wensen dankbare herinneringen en Gods 
ontferming in gemis toe. 
 
Verhuisd 
Betje van Weelden is van Lingesteyn overgegaan naar de Perengaarde 
in Herwijnen, Biermanlaan. Dat het als een thuis mag voelen in het geloof 
dat God meegaat. 
 
Zij die elders verblijven  
Wij denken ook aan hen, die om uiteenlopende redenen, elders 
verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt 
gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden 
hen niet vergeten.  
  
Andrea van Mourik  Mevr. C. van der Wal - van Maren 
Griendweg 16-L  Huis ter Leede, Oranjehof 2 
4208 AA Gorinchem  4141 GC Leerdam 
 
 
Dankbetuiging 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten, 
berichten, bloemen die wij hebben ontvangen voor ons 25-jarig 
huwelijksjubileum. 
Wat voelen wij ons dankbaar, maar bovenal dank aan de Heere voor al 
zijn zegeningen. 

Met vriendelijke groet, 
Lenard en Bianca van Maaren
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Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden 
verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en 
vrijdag: 
- per telefoon op 0418 581505;  
- per telefoon of app 06 14600988;  
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende 
zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 
Op de hoogte/meeleven 
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel 
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede 
en in minder goede tijden. Dus: 
 

Gaat u verhuizen?  
Laat het ons even weten. 
 

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?  
We stellen een bericht erg op prijs  
 

Een geboorte?  
Stuur ook ons een kaartje 
 

Verdriet of verlies?  
Ook dan leven we graag met u mee.  
 

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: 
predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 
06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag). 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u 
contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 
 

 
 
 

Bij de diensten 
 
Start winterseizoen en (her)bevestiging ambtsdragers 
Het kerkelijk leven heeft niet stilgelegen in de afgelopen maanden. In het 
ritme van de zondagen bleef het hart rustig doorkloppen, terwijl we 
konden genieten van Gods schepping.  
 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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We bereiden ons op zondagmorgen 17 september voor op een periode 
van meer ontmoeting, wanneer we ons in het seizoen meer naar binnen 
begeven. Het jaarthema van de HGJB is daarvoor dit jaar “Houd vol!”.  
Vorig jaar werd “enthousiasme gezocht”, daarna is het zaak om daarin 
vol te houden. Uiteraard heeft de HGJB daarbij onderliggend aan het 
bekende lied “Houd vol” (Kees Kraaijenoord) gedacht. Dat zullen we in 
deze dienst ook beluisteren/zingen. 
 

Wat sluit dit thema mooi aan bij de (her)bevestiging van ambtsdragers. 
Als gemeente mogen we om de te herbevestigen diakenen Jan-
Willem Boogert en Rudi van Zante, de te bevestigen ouderlingen 
Lenard van Maaren en Marco van Zante en de afscheidnemende 
Govert van Bezooijen als ouderling en Dirk van Arkel als wijkcoördinator 
heen staan om het als volk van God op Zijn weg vol te houden. 
 
Zangdienst met Interkerkelijk Koor Rejoice 

 
 
 
 
 
“Gezegend leven” is 
het thema voor de 
mooie dienst die we 
op D.V. 24 september 
hopen te hebben. Het 
Interkerkelijk Koor 
Rejoice verleent tot 
onze zangvreugde 
medewerking aan de 
dienst.  
We kijken uit naar een 
gezegende dienst!  
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Bijbelgesprekskring 
De eerste bijeenkomst is op D.V. 26 september om 10.00 uur gepland in 
het Kerkelijk Centrum, indien althans de werkzaamheden aan de dijk ver 
genoeg gevorderd zijn. Het lijkt er wel op. We bespreken dit jaar het 
Bijbelstudieboekje Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen 
van Jezus (Bernhard Reitsma). Ik heb een aantal exemplaren besteld, 
zodat we voor de eerste bijeenkomst al beslagen ten ijs kunnen komen. 
Als u het boekje wilt hebben (kosten € 13,40), kan ik het bij u door de bus 
doen. Laat even weten of u dat op prijs stelt. Uiteraard zijn nieuwe 
belangstellenden van harte welkom!  
 
Informatieavond belijdeniscatechese 
Op dinsdagavond 19 september hopen we samen met de 
Gereformeerde Kerk een informatieavond te houden over de 
belijdeniscatechese van komend seizoen. Wie belangstelling heeft, is 
van harte welkom. De avond wordt gehouden in het Kerkelijk Centrum 
van de Hervormde Kerk, aanvang 20.00 uur.    
Soms krijg ik wel eens de vraag: ik ben gedoopt, waarom zou ik dan nog 
belijdenis doen?  
Belijdenis is te zien als afronding van de doop. De Rooms-Katholieke 
kerk heeft de Eerste Communie en het Vormsel, de Lutherse en 
Anglicaanse Kerk de Confirmatie en de Gereformeerde Kerken de 
Openbare Belijdenis, bij Evangelische Kerken wordt het met de 
grootdoop (ook wel volwassendoop genoemd) in één moment genomen.  
Wanneer de kinderdoop los komt te staan van het toewerken naar de 
Openbare Belijdenis, kunnen we vanuit de Bijbel gezien beter overgaan 
op enkel grootdoop. De doop wordt in de Bijbel en in de vroegchristelijke 
kerk namelijk altijd vanaf de kant van de mensen bevestigd in het midden 
van de gemeenschap. Daarmee krijgen we deel aan Christus in brood 
en wijn.  
Om het stevig neer te zetten: ik merk dat die urgentie nog wel eens 
afwezig is in onze Hervormde Gemeente. Als we groot mogen worden 
en de betekenis van de doop in de Drie-Enige Naam voor ons leven zien, 
kan belijdenis in de gemeenschap niet uitblijven.  
Goed om daar over na te denken, daarom juist ook welkom op de 
informatieavond! 
 
Catechese: Follow Me (12-18) 
Het nieuwe catecheseseizoen, in the end gericht op openbare belijdenis, 
begint op woensdag 20 september om 19:00 uur. We hopen op een 
mooie eerste avond en opkomst! We beginnen weer met één groep, 
wanneer we na de introductie in verschillende groepjes uit elkaar gaan.
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De jeugdvereniging voor 18+ begint op 24 september weer in de 
Gereformeerde Kerk.  
 

Generatie Y-gespreksgroep (20-40 jaar) 
Vorig jaar zijn alle twintigers en begin dertigers uitgenodigd om mee te 
denken over het aanbod van de gemeente hen. Er is toen uitgekomen 
dat we dit jaar gaan beginnen met een gespreksgroep voor twintigers en 
dertigers. We hopen ongeveer zes keer in het seizoen bij elkaar te 
komen. We gaan in gesprek over wat we in het leven zoeken, hopen en 
geloven. 
Op 3 oktober is het startschot in de pastorie, Waaldijk 137, om 20:00 uur. 
Iedereen van 20 tot 40 jaar van harte welkom! 
 

Lezing “Leven van genoeg in relatie tot het christelijk geloof”  
Op 26 september organiseren de 
kerken van Herwijnen een lezing 
door econoom, schrijver en 
christen Paul Schenderling. Hij 
deed een paar schokkende 
ontdekkingen, zoals: 
 

Ieder Nederlands huishouden 
gebruikt twee slaven. 
 

Of, anders gezegd: voor alles wat 
een Nederlands huishouden 
consumeert, werken in 
lagelonenlanden twee mensen 
(1,8 fte) onder erbarmelijke 
omstandigheden.  
 

Nog zo’n schokkend feit:  
 

Als iedereen op aarde zou leven 
zoals we dat in Nederland doen, dan hebben we 3,5 aardbollen nodig.  
 

Het moet anders. En dat kan! Paul brengt een verhaal van hoop, en laat 
ons deze avond zien hoe we vanuit het geloof kunnen leren om te leven 
van genoeg. Van harte uitgenodigd! 
 

Waar?   Gereformeerde Kerk Herwijnen (Achterweg 15) 
Wanneer? Dinsdag 26 september 
Hoe laat?  Inloop vanaf 19.30 uur, start lezing om 20.00 uur 
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Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode 
dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een 
felicitatie ter bemoediging sturen. 
 

Datum Naam     Leeftijd   Adres 
02-10 E.C. van Weelden-van der Maas 88  Biermanlaan 2 
04-10  A. van Boggelen-Pippel      96  Avondlicht  
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
20 aug   1e collecte € 61,60 Leger des Heils Gorinchem 
  2e collecte € 38,00 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   44,20   Pastoraat en prediking  
  

27 aug   1e collecte € 118,80 De Herberg Oosterbeek 
  2e collecte € 116,10 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   118,40   Onderhoudsfonds 
 

  3 sept   1e collecte € 89,50 Diaconie 
  2e collecte € 100,05 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   102,75   Pastoraat en prediking 
  Avondm.coll €   339,50   Timon 
 

Ontvangen via: 
Bank in augustus is voor de collecten diaconie € 25,00 
Dirk van Arkel € 20,00 
Ds. Wilhelm Roseboom € 20,00 + € 30,00 
Jilis van Kuilenburg € 40,00 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
 
 

 

Lotenverkoop 
Zaterdag 16 september om 19.30 uur heeft de trekking plaats van de 
grote verloting. De trekking is ook dit keer live te volgen via het YouTube-
kanaal van de kerk, de link is onder meer te vinden op de website 
(hervormdherwijnen.nl) en in de kerkapp. We willen iedereen die heeft 
geholpen bij de verkoop, en uiteraard alle kopers, heel hartelijk 
bedanken. 
Na afloop van de trekking zal de commissie Verkoopdag een nieuwe 
actie aankondigingen. U hebt waarschijnlijk al een vermoeden… Maar, 

ACTIVITEITEN 
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dit keer is er een iets gewijzigde opzet, dus schakel zaterdagavond in 
voor meer informatie!  Een tipje van de sluiter: Reserveer de datum van 
vrijdag 27 oktober vast in uw agenda. Meer informatie volgt! 
Wie vragen heeft over nieuwe actie: 
Dyke de Joode (dykedejoode@gmail.com of 06 – 33752315 (ook 
WhatsApp)  
 
Dorcas Kledingactie: tweedehands kleding, eersteklas toekomst 
Op zaterdag 14 oktober a.s. wordt er weer een Dorcas kledingactie 
gehouden. Er wordt kleding, schoenen, huishoudlinnen, knuffels, tassen 
en riemen verzameld. Het grootste deel hiervan wordt verkocht via de 
Dorcas-kringloopwinkels in Nederland. Een klein deel wordt verkocht in 
Oost-Europa.  
Dorcas roept u op om nog eens door de kledingkast te gaan om te kijken 
wat u kunt missen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en 
kennissen te vragen.  
U kunt 14 oktober vanaf 10:00 uur uw (overtollige) kleding inleveren. 
Graag heel en schoon in goed afgesloten (vuilnis)zakken inleveren. Op 
de volgende adressen wordt de kleding ingezameld: 
Herwijnen:   fam. De Vries, Waaldijk 187 (10:00 – 15:00 uur) 
Meteren: fam. De Vries, Wilhelminastraat 8c (10:00 – 15:00 uur) 
Haaften: fam. De Vries, Gendershof 35 (10:00 – 15:00 uur) 
Vuren: de Gereformeerde Kerk, Esdoornlaan 2 (10:00 – 12:00 uur) 
 

Alvast hartelijk dank namens de Dorcas Werkgroep Herwijnen, 
William Arendonk 

 
Oud papier inleveren 
Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de 
Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast 
de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld 
of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dykedejoode@gmail.com
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Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-
kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-
3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen. 
 
 

 
 

 

Dijkpraat 
Hoewel ik op deze maandag vanuit het ballingsoord aan het kerkblad zit 
te werken, kan ik wel als dankbaar man tussen mooie festiviteiten in 
schrijven. Gisteren vierden we in Zalk dat schoonvader al zestig jaar op 
deze aarde heeft gekregen. Op het feest werd ook het mooie nieuws 
gebracht dat Boaz en Mattias in maart grote neven hopen te worden.  
En morgen zijn wij een dagje in Ouwehands Dierenpark vanwege het 
50-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders. Als trouwtekst werd hen vijftig 
jaar geleden meegegeven: “De Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn 
(Exodus 14:14)”.  
Het is van jongs af aan één van mijn favoriete Bijbelteksten geweest en 
in deze dagen mogen we dat ook extra zien. Het is om stil van te worden. 

 

Ds. Wilhelm Roseboom (predikant in ballingschap) 
 

 
 
 

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
16 sept 19.30 uur Online trekking loten 
19 sept 20.00 uur Informatieavond belijdeniscatechese 
20 sept  19.00 uur Follow Me (12 – 18) 
24 sept    Jeugdvereniging 18+ 
26 sept  10.00 uur Bijbelgesprekskring 
26 sept  20.00 uur Lezing Paul Schenderling 
  3 okt 20.00 uur Generatie Y-gespreksgroep 
14 okt 10.00 – 15.00 uur   Dorcas kledingactie 
 
 
 
 

AGENDA 

UIT DE PASTORIE 

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
http://www.hervormdherwijnen.nl/
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De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 23 oktober 2023 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
 
Volgende inleverdata zijn:  
13 november voor 3 weken  
  4 december voor 2 weken    
18 december voor 3 weken 
8 januari 2024 voor 3 weken 
 

 
 
 

VAN DE REDACTIE 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
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